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   Wie zijn wij? 

                             De ZWO-commissie is een werkgroep van de PKN Ommen en functioneert hierin als afdeling 

                             ‘buitenlandse zaken’. De groep bestaat uit 7 enthousiaste gemeenteleden.   

De opdracht van de ZWO-commissie is de gemeente meer bewust te maken van de nood en een eerlijke verdeling van 

welzijn en welvaart in deze wereld. Zo proberen we de betrokkenheid bij en de verbinding met mensen ver weg te 

vergroten 

De gemeente kan een bijzondere bijdrage leveren door ondersteuning van diverse acties: 

 De Paasgroetenactie voor Nederlandse gedetineerden in buitenlandse gevangenissen 

 De spaardoosjes die in het voorjaar worden uitgedeeld en een jaar later worden opgehaald (Gereformeerde kerk) 

 De mountainbike- en wandelroute die we eens per jaar organiseren levert ook altijd een mooi bedrag op 

  

Naast deze acties wordt met regelmaat geld ingezameld voor een ZWO-doel via de (diaconie-)collecte in de zondagse 

dienst. Meestal zijn dit doelen van Kerk in Actie, en soms ook doelen van andere organisaties. De bestemming wordt 

vooraf gecommuniceerd via Kerkvensters. Ook wordt er door organisaties regelmatig voorbede gevraagd voor 

schrijnende situaties in de wereld. Vanzelfsprekend wordt er in het geval van een aardbeving of natuurramp in 

samenwerking met de diaconie geld ingezameld via een (extra) collecte. 

SAMEN IN ACTIE MET GHANA  

Het hoofddoel waar we ons voor inzetten is Ghana . We sparen ervoor middels 

collectes, de spaardoosjes en de afgelopen twee jaar kwam er door de mountainbike- 

en wandelroute ook een prachtig bedrag bij voor Ghana. 

Bijbelclubs Noord-Ghana   

We kunnen het ons nog nauwelijks nog voorstellen dat je geen boeken in 

huis hebt. Maar misschien kennen we de verhalen van vroeger, van vaders, 

moeders, opa’s, oma’s, bij wie er maar een enkel boek in huis was. En hoe 

kostbaar dat bezit was.   

In het achtergestelde noorden van Ghana komen kinderen, die op de 

bijbelclub zitten, met zo’n kostbaar boek thuis; een Bijbel vol boeiende 

verhalen en mooie platen in hun eigen taal. Op de bijbelclub leren de kinderen lezen uit de Bijbel en thuis lezen ze eruit 

voor aan hun familie, ouders, broertjes en zusjes die ademloos meeluisteren. Ouders zijn trots als ze hun kinderen horen 

voorlezen. Zeker als ze zelf analfabeet zijn, wat veel volwassenen in Noord-Ghana nog zijn.   

Mountainbiken en wandelen      voor Ghana 
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Op de ZWO-zondag willen we zoveel mogelijk ons   

  actieland Ghana voor het voetlicht brengen.  

We bereiden de diensten voor in samenwerking   

    met de predikanten die op die zondag voorgaan. 

En Martin Zoer van Kerk in Actie  

vertelt over Ghana;  

in de diensten in Ommen en tijdens het 

koffiedrinken in De Kern.  

Ook worden de kinderen in de nevendienst   

        betrokken bij de dienst 

en zal de dienst verweven zijn met  

de Ghanese cultuur. 

Kraak de code 

Bij elk teken staat een letter. Kraak jij de code en ontdek jij de Ghanese kinderspelen? 

Goed lezen in hun eigen taal helpt kinderen om beter mee te komen op school, waar het onderwijs vaak in het Engels 

is, de hoofdtaal in Ghana. Thuis spreken kinderen soms alleen de lokale taal. En omdat het in het dunbevolkte noorden 

vaak ver lopen is naar een school, de leraar niet altijd op komt dagen en het onderwijs niet in hun eigen taal gegeven 

wordt, leren veel kinderen alsnog niet goed lezen en schrijven.   

Elk jaar leren 750 kinderen door de bijbelclubs de bijbel lezen in hun eigen taal, wat goed is voor hun leesvaardigheid 

en ontwikkeling. En omdat ze de mooi geïllustreerde bijbel mee naar huis krijgen, komen hele families in contact met de 

Bijbelse verhalen.    

Steun kinderen in Noord-Ghana door een gift in de collecte of maak een bijdrage over op   

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte zending Ghana.. 

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 A  E  I   M   Q  U 

 

Y 

B F  J  N  R V Z 

C G  K  O S W  

D  H  L  P  T X  

               

               

               

               

 
 

              

 

1 

4 

2 



3 

In Utrecht bevindt zich het dienstencentrum van Kerk in Actie, een naam die vaak genoemd wordt in 

onze kerken. En dat is niet gek, want het dienstencentrum is van en voor onze protestantse kerken of 

zoals ze het zelf omschrijven op hun website: Wij zijn de kerk in actie. Een wereldwijde 

gemeenschap van mensen die geloven. Geloven in God en in elkaar. Een kerk is voor ons pas 

echt kerk als ze in actie is. 

Wij zijn de Protestantse kerk in actie. Zo’n 1,4 miljoen leden en ruim veertienhonderd lokale 

gemeenten die in actie zijn voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. We zijn geraakt en 

geïnspireerd door Jezus Christus en de oproep in de bijbel om te zorgen voor de weduwen en wezen, gevangenen en 

vluchtelingen. We zijn geroepen om te delen van wat we ontvangen hebben. Als vanzelfsprekend. 

Wij geloven dat alle mensen gemaakt zijn naar het beeld van God. Dit maakt ons 

gelijkwaardig. Met elkaar vormen we het lichaam van Christus. Dit lichaam kent 

geen buitenbeentjes, maar wel ogen en oren, handen en voeten. Iedereen is op 

een unieke manier deel van dit lichaam. Verschillend, maar altijd gelijkwaardig. 

We zien de kerk overal in actie. Van hartje Rotterdam tot het achterland van 

Oeganda. Overal waar mensen geloven tegen de verdrukking in, vluchtelingen 

gastvrij ontvangen, opkomen voor kinderen in de knel, oog hebben voor 

minderheden en hun armen openen voor wie buitengesloten wordt. 

Onze essentie  

Wij geloven dat wij als kerk het lichaam van Christus zijn. Geen instituut, maar een wereldwijde gemeenschap van 

mensen, broeders en zusters. Wij worden niet verbonden door een organisatie, maar door een relatie. Met elkaar en 

met God.  

Wij zijn samen pas de kerk als we ook samen in actie zijn. Vanuit die overtuiging willen we delen van wat we ontvangen 

hebben. We delen tijd en talent, geld en goed, gebed en geloof, zorg en aandacht. Zo bieden we hoop en doen we 

elkaar recht, waar ook ter wereld. 

Martin Zoer  

Martin Zoer is de consulent van Kerk in Actie in onze regio. Bij hem kunnen we aankloppen 

als we vragen hebben over een land dat we willen ondersteunen of als we andere vragen 

hebben met betrekking tot het zendingswerk. Hij organiseert regiobijeenkomsten, waar 

diaconieën en ZWO-commissies samen komen om te horen over het werk van Kerk in Actie 

en om aan elkaar laten horen hoe ze het diaconale- en zendingswerk in hun kerk 

vormgeven. Ook wordt er elk jaar een landelijke dag georganiseerd, waar onder andere 

workshops kunnen worden gedaan die met dit werk te maken hebben en informatie wordt 

gegeven over het werk in verschillende landen. 

Meer weten?  

Bent u benieuwd naar het werk van Kerk in Actie, kijk dan eens op https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/  

Ook voor kinderen is er een pagina op de website; Rainbow vliegt de wereld over. Ook daar is informatie te vinden 

over actielanden, maar dan uitgelegd aan kinderen. De duif, genaamd Rainbow, vliegt naar verschillende landen, onder 

andere Ghana, en laat zien hoe de kinderen er leven.  
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UIT DE BIJBEL IN GEWONE TAAL 

Handelingen 2: 1-11 

Hoe kan ik ZWO steunen? 
Wij zijn dankbaar voor alle gelden die wij jaarlijks ontvangen.  Je kunt ZWO steunen met de collecten of door een gift te 

geven. 

Het is ook mogelijk om jaarlijks of maandelijks een vaste vrijwillige bijdrage te geven via automatische incasso. 

Aanmelden hiervoor kan door een mail te sturen naar penningmeester-zendingscommissie@pkn-ommen.nl 

Giften kunnen overgemaakt worden op rekening NL49RABO0348904487 t.n.v. ZWO-PKN Ommen. 

Als de Heilige Geest je helper is, krijg je echt oog en oor voor die ander en ga je 

delen van wat je hebt. Dat wat we zending noemen is het in liefde omzien naar 

elkaar. Heel vaak is dat heel dichtbij en hoe fijn is dat, als je merkt dat er om je 

wordt gegeven, dat iemand je echt ziet. Of omzien naar die verre naaste, door te 

geven, op welke manier dan ook.  

Het betekent veel voor mensen, lezen en zien we steeds in alle post die we krijgen, 

want het lijkt misschien een druppel op de gloeiende plaat als je geeft. Maar samen 

kunnen we echt verschil maken, verandering brengen, een betere toekomst geven.  

Waar mensen soms de moed verliezen, omdat het leven zo uitzichtloos is, is het zo 

ontzettend fijn als er hulp is. Het betekent zoveel als er door mensen uit een zo 

ver, voor veel mensen onbekend klein landje als Nederland, geld wordt gegeven 

om jou te kunnen helpen. Daardoor alleen al kan het bestaan weer zin krijgen, 

krijgen mensen moed om door te gaan.   

Van sommige organisaties krijgen we een bedankbrief voor de ontvangen gift. 

En daarom namens al die mensen aan u een hartelijk dankjewel! 


